Programma Samen Zingen Biddag 2024
1. Nr. 79 Liedbundel ‘Tot Zijn eer’: Op bergen
en in dalen (piano)
2. ‘Als een hert dat verlangt’ (2x) (piano)
Psalm 124: vers 1 (v) en 4
4. Nr. 40 Liedbundel ‘Tot Zijn eer’: Grote God,
wij loven U
5. Psalm 25:vers2(m)en6
6. Nr. 70 Liedbundel ‘Tot Zijn eer’: Nooit kan ‘t
geloof te veel verwachten
Gebed des Heeren: vers 5 (m), 9 (v) en 10
8. Nr. 81 Liedbundel ‘Tot Zijn eer’: Prijs mijn
ziel, de Hemelkoming
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Nr. 79 Liedbundel ‘Tot zijn eer’: Op bergen en in
dalen

1. Op bergen en in dalen

en overal is God

Waar wij ook immer dwalen

of toeven, daar is God

Waar mijn gedachten zweven

of stijgen, daar is God

Omlaag en hoog verheven,

ja, overal is God

2. Zijn trouwe Vaderogen,
zien alles van nabij

Wie steunt op zijn vermogen,
die sterkt en zegent Hij

Hij hoort de jonge raven,
bekleedt met gras het dal
heeft voor elk schepsel gaven.
Hij zorgt voor ‘t gans heelal

‘Als een hert dat verlangt’ (2x)

Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt
mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,

mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.

Aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,

mijn aanbidding is voor U.

Nr. 40 Liedbundel ‘Tot Zijn eer’: Grote God, wij
loven U

1. Grote God, wij loven U,

Heer, o sterkste aller sterken.

Heel de wereld buigt voor U

en bewondert uwe werken.

Die Gij waart ten allen tijd,

blijft Gij ook in eeuwigheid.

2. Heer, wees Gij ons zondaars goed,
Schenk uw bijstand ons, Uw zegen,
Leid ons als een vader doet,

Aan uw hand langs uwe wegen

Zie ons d’ogen op U slaan.

Laat ons niet verloren gaan

Nr. 70 Liedbundel ‘Tot Zijn eer’: Nooit kan 't geloof
te veel verwachten

1. Nooit kan 't geloof te veel verwachten,

des Heilands woorden zijn gewis.

't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,

maar nooit een vriend als Jezus is.

Wat zou ooit Zijne macht beperken?

't Heelal staat onder Zijn gebied!

En wat Zijn liefde wil bewerken,

ontzegt Hem Zijn vermogen niet.

2. Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen, die 't heil des Heeren wachten,
zijn bergen vlak en zeeén droog.

O zaligheid niet af te meten,

o vreugd, die alle smart verbant!

Daar is de vreemd'lingschap vergeten

en wij, wij zijn in 't vaderland!

Nr. 81 Liedbundel ‘Tot Zijn eer’: Prijs mijn ziel de
Hemelkoning

1. Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning,

breng uw schatting aan Zijn voet,

die mij door Zijn gunstbetoning

heil, vergeving smaken doet!

Halleluja, halleluja,

prijs de Koning, 't eeuwig goed.

2. Prijs Hem, die in bange tijden
onzen vaad’ren uitkomst gaf!
Prijs Hem, die ook ons wil leiden,
snel tot hulp en traag tot straf!
Halleluja, halleluja,

d’ eeuwen door tot steun en staf!

3. Vaderlijk wil Hij ons schragen,
kennend onze zwakke kracht,

in Zijn arm beschermend dragen
uit des vijands overmacht.
Halleluja, halleluja,

Hem, die ons verlossing bracht!



